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BIJ DE DIENSTEN 
 
Zondag 30 november – 1e advent  
 

Het begin van een nieuw kerkelijk jaar is voor mij altijd weer een bijzonder moment. Het 
aansteken van de eerste Adventskaars. Het zingen van liederen als 'Kom tot ons, de 
wereld wacht'. Dat voelt als thuiskomen en zou zomaar een nieuwe impuls kunnen 
geven aan ons verlangen naar God. Aanstaande zondagmorgen lezen we Jesaja 2:1-5 en 
Matteüs 24:32-42. Ik had er om eerlijk te zijn een hele kluif aan om tot een preek over 
deze woorden van Jezus te komen. Maar zoals wel vaker, juist als het lastig is om tot een 
preek te komen, juist dan gaat het vaak ook over iets wat er echt toe doet. Ook nu ben ik 
zelf weer verrast door wat ik hoorde door geduldig te lezen en te luisteren en te zoeken 
en te vragen. Hopelijk lukt het om die verrassing zondag met u te delen. Ik open de preek 
met een gedicht van Czeslaw Milosz. U kunt het hieronder alvast lezen want hoe vaker je 
het leest hoe mooier het wordt. 
Ds. Hendrik Mosterd 
 

Liedje over het wereldeinde 
Op de laatste dag van de wereld 
cirkelt een bij om de bloem van de kers, 
boet een visser zijn glinsterend net, 
dansen de dolfijnen vrolijk op zee, 
klampen jonge mussen zich vast aan de goot, 
en heeft de slang een gouden huid, want zo hoort het. 

  
Op de laatste dag van de wereld 
lopen vrouwen onder parasols door het veld, 
slaapt op het gras een dronkaard zijn roes uit, 
schalt de roep van de groenteman in de straat, 
vaart een scheepje met een geel zeil naar een eiland, 
en klinkt lang in de lucht een viool 
die een nacht vol sterren ontsluit. 

 
En hen die bliksem en donder verwachtten stelt het teleur. 
En zij die tekens en trompetten van aartsengelen verwachtten 
geloven niet dat het nu al gebeurt. 
Zolang de zon en de maan daarboven zijn, 
zolang de hommel de roos zal bezoeken, 
zolang er roze kinderen worden geboren, 
gelooft niemand dat het nu al gebeurt. 

        

 
Nieuwsbrief Michaëlkerk 

28 november 2025 
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Alleen een grijsaard die een profeet was geweest, 
ware het niet dat hij iets anders te doen heeft, zegt, 
terwijl hij de tomaten opbindt: 
Een ander wereldeinde komt er niet, 
een ander wereldeinde komt er niet. 

 

Zondag 7 december – 2e advent  
Op deze tweede adventszondag gaat Ds. Elsje Braam uit Veenendaal voor in de dienst. 
De kindernevendienst gaat verder met hun project over het thema: “Een prachtkoning” 
en er is JoZ! voor de tieners.  
 
In deze diensten is er oppas en kindernevendienst voor de kinderen. Ook worden de 
diensten uitgezonden via www.kerkomroep.nl. 
 
COLLECTEBESTEMMINGEN 
 
Zondag 30 november 
 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor “Kinderen in Rwanda, via Kerk in 
Actie” 
 

Rwanda is een klein dichtbevolkt heuvelachtig land in Oost-Afrika. Misschien 
kennen we het nog uit het nieuws: in 1994 vond daar een genocide plaats. Buren 
gingen elkaar te lijf. We weten zelf hoe lang onze eigen oorlog nog in ons 
geheugen gegrift zit. Zoiets is niet zomaar vergeten en vergeven. Er is nog lang 
veel onderling wantrouwen. Heel lang probeerde de moeder van Mariya Josee 
zelf haar problemen op te lossen. Moeder en dochter waren beiden besmet met 
het hiv-virus. Dat vertel je niet zo makkelijk aan anderen.  

 

Vandaag collecteren we via Kerk in Actie voor het werk van de Rwandese 
organisatie Mwana Ukundwa, wat “Geliefd kind” betekent. Opgericht door een 
vrouw die de genocide overleefde en besloot iets te doen voor kinderen, die toen 
wees werden. Tegenwoordig zet deze organisaties zich ieder jaar in voor 1300 
kwetsbare kinderen en hun verzorgers. Kinderen zoals de 13-jarige Mariya Josee. 
Haar moeder kon zich aansluiten bij een zelfhulpgroep. Ze kreeg hulp om in een 
beter huis te wonen met een tuintje waar ze groenten kon verbouwen. Mariya 
Josee kan weer naar school en ontmoet in het weekend een groep kinderen die 
ook met hiv besmet zijn. Ze lezen uit de Bijbel, ze leert omgaan met haar ziekte, 
kinderen maken samen plezier. Moeder en dochter staan er niet meer alleen voor 
en krijgen weer meer vertrouwen in de mensen om hen heen. 
 

De algemene kerkelijke collecte is bestemd voor de Energiekosten.   
 
 
Zondag 7 december 
 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor ons jaarproject via Kerk in Actie “Stop 
kinderarbeid in de visserij in Ghana”.  
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In Ghana werken naar schatting 20.000 kinderen en jongeren onder dwang in de 
visserij. De organisatie Challenging Heights zet zich in om deze kinderen te 
bevrijden, op te vangen en te herenigen met familie. Door voorlichting wil men 
nieuwe uitbuiting voorkomen. 

 

Kinderarbeid is verboden in Ghana, maar de wet wordt te weinig gehandhaafd. In 
arme vissersplaatsen werken kinderen vaak al op jonge leeftijd met hun ouders 
mee. Zeker als zij niet naar school gaan, zijn ze een makkelijke prooi voor 
handelaren, die hen soms tegen betaling en onder valse beloften bij hun families 
weghalen. Veel kinderen worden meegenomen naar het enorme stuwmeer Lake 
Volta (8502 km2) of de rivieren Black en White Volta. 

 

In een vissersdorp aan een rivier in Noord-Ghana woont Salamatu (44), moeder 
van vijf kinderen. Ze werkt visverkoopster met hulp van haar kinderen. Sinds haar 
man ziek is en niet meer kan werken, gaan haar minderjarige kinderen niet meer 
naar school. In het dorp is geen school, en de dichtstbijzijnde school is ver lopen. 
“Als ze toch rondhangen, kunnen ze me beter helpen,” zegt ze, al beseft ze hoe 
belangrijk onderwijs is voor een betere toekomst. Kinderarbeid en kinderhandel 
zijn een ernstig probleem in het dorp, mede door armoede en het gebrek aan 
goed onderwijs. Kinderen werken mee in de visserij, soms onder zware 
omstandigheden. Salamatu ziet dat het fout is, maar voelt zich machteloos: “We 
moeten zelf ook overleven.” De Ghanese organisatie Challenging Heights 
probeert daar verandering in te brengen, gesteund door Kerk in Actie. Ze richten 
kinderrechtencomités op, ondersteunen ouders met extra inkomsten en zorgen 
er zo voor dat kinderen uiteindelijk weer naar school kunnen. Salamatu hoopt 
ooit naar de stad te verhuizen, waar haar kinderen wel onderwijs kunnen volgen 
en een betere toekomst tegemoet gaan.  
Onze kerk steunt dit werk om kinderarbeid in de Ghanese visserij te stoppen.  

 
De algemene kerkelijke collecte is bestemd voor het Jeugd- en Jongerenwerk. 
 
 
De diaconie heeft voor 2025 als zendingsdoel de organisatie World Vision gekozen. 
World Vision zet zich in voor de meest kwetsbare kinderen, waar ze ook wonen en wat 
hun achtergrond ook is. Wereldwijd worden miljoenen kinderen geconfronteerd met 
conflicten en honger. World Vision werkt in bijna 100 landen om kinderen weer een 
toekomst te geven. Doe mee en maak verschil voor kinderen in nood! 
 
Massoud (12) woont samen met zijn familie in Tsjaad. Hij moest vluchten uit Soedan – 
een land midden in Afrika. Daar speelt zich op dit moment de grootste humanitaire 
crisis ter wereld af. Er is geweld en daardoor meer honger dan ooit tevoren. Elke dag 
sterven er kinderen door een gebrek aan eten. 
 

Massoud vluchtte samen met zijn ouders en 7 broertjes en zusjes naar het buurland van 
Soedan: Tsjaad. Hij is het vijfde kind in de rij. “De reis was ontzettend zwaar,’’ vertelt zijn 
moeder Zeneba. ‘’Onderweg verloor ik mijn broer tijdens een gevecht. Ook Massoud 
werd onderweg geraakt. Iemand sloeg hem in zijn oog met de kolf van een geweer. Er 
kwam vocht uit. Artsen zeggen dat het niet te genezen is. Zijn ene oog is blind en met de 
andere ziet hij wazig,’’ vertelt moeder Zeneba over de vreselijke reis die ze heeft gehad 
met haar kinderen. 
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“Ik maak me grote zorgen om mijn zoon. Ik 
vind het vreselijk wat ze hem hebben 
aangedaan. En ben bang wat er met zijn 
tweede oog gaat gebeuren,’’ vertelt ze 
geëmotioneerd. Massoud reageert: ‘’Het 
doet pijn om in de zon te zijn.’’ Hij blijft 
daarom liever binnen. 
“Er is niet veel, maar ik ben blij dat we hier 
tenminste kunnen slapen en geen schoten 
horen,’’ vertelte Zeneba. 
 

Ondanks de pijn en het weinige comfort in het vluchtelingenkamp in Tsjaad blijft de 12-
jarige hoopvol. Voor het eerst glimlacht hij terwijl hij vertelt: ‘’Ik wil dokter worden en 
zorgen voor mensen die ziek zijn.’’ 
Door het aanhoudende conflict zijn miljoenen mensen op de vlucht voor het geweld. Dit 
is alleen maar erger geworden sinds de escalatie van het geweld in El Fasher. Er is geen 
eten en geen medische zorg in veel delen in het land. Elke dag sterven er kinderen door 
honger. 
World Vision helpt kinderen in Soedan die op de vlucht zijn voor het geweld met 
maaltijden. Als één van de grootste hulporganisaties is World Vision aanwezig om 
kinderen en gezinnen te voorzien van voedsel. 
 

Geef voor een bord vol hoop aan kinderen in Soedan. 
 
U kunt ons zendingsdoel ook steunen door uw gift over te maken op het 
rekeningnummer van de Diaconie o.v.v. World Vision 
 
 

Het nummer van de diaconie is:  
NL 70 RABO 03 02 11 16 97 t.n.v. diaconie Michaëlkerk Leersum.  
Uw bijdrage voor de algemene kerkelijke collecte kunt u overmaken op  
NL 62 RABO 03 73 72 41 28 t.n.v. Herv. Gem. Leersum.  
 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
 

Bloemengroet 
 

De bloemen zijn de afgelopen weken bezorgd bij: 
- Mw. van den Broek, (16 november) 
- Dhr. de Graaff, (23 november) 
 

 
Beurtspraak in de kerkdienst 
 

Bij de start van mijn werk in de Michaëlkerk heb ik aan het begin van de dienst een 
beurtspraak geïntroduceerd, waarin de bemoediging en het drempelgebed mooi in 
elkaar overlopen. Voor mij is die beurtspraak een manier om vanaf het allereerste 
moment te laten zien dat we de dienst samen dragen: predikant én gemeente. Het helpt 
om vanaf het begin tot het einde samen betrokken te zijn bij wat er gebeurt. De tekst van 
de beurtspraak sloot destijds goed aan bij de kleur van het kerkelijk jaar. Het was toen 
het begin van de zomer, en dat klinkt door in de woorden: 
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Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die dorre vlakten doet bloeien 
en overvloed schenkt, koren en wijn. 
Doorgrond ons hart en ken ons verlangen; 
wees hier aanwezig, maak alles nieuw. 

Ik merkte dat het voor sommigen van u best even wennen was aan deze vorm. Daarom 
heb ik er bewust voor gekozen om deze tekst niet snel te vervangen. Bovendien past de 
tekst niet alleen bij de zomer, maar ook bij de herfst: het gaat immers over de oogst. Nu 
we echter de tijd van Advent zijn andere woorden meer passend. Ik heb daarom gezocht 
naar een nieuwe beurtspraak waar we voorlopig weer mee vooruit kunnen, geschikt voor 
de zondagen van Advent, Kerst en voor de periode waarin het accent ligt op het 
verschijnen van de Heer (Epifanie). De eerste vier regels zullen u vertrouwd voorkomen.  

Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw blijft tot in lengte van dagen 
en het werk van zijn handen nooit loslaat. 
Wees hier aanwezig als licht in ons midden, 
laat onze ogen uw heerlijkheid zien. 

Ds. Hendrik Mosterd 
 
 
Kennismaken in het pastoraat 
 

Tijdens de gemeenteavond over pastoraat heb ik verteld hoe ik bij verschillende 
gemeenteleden op kennismakingsbezoek ben geweest. Graag wil ik benadrukken dat dit 
proces nog niet is afgerond. Als u het ook prettig vindt om kennis te maken, hoor ik dat 
heel graag. Gemeenteleden tot 80 jaar nodig ik van harte uit om een afspraak te maken. 
(Vanaf 80 jaar ligt de pastorale verantwoordelijkheid bij Yolanda.) Op deze manier wil ik 
voorkomen dat iemand graag kennis had willen maken, maar daar geen gelegenheid 
voor heeft gehad. Daarnaast vind ik het gewoon fijn om de mensen te leren kennen die ik 
op zondagmorgen in de kerk voor me zie. En mocht er onverhoopt een situatie komen 
waarin pastorale betrokkenheid nodig is, dan ligt er alvast een basis waarop we verder 
kunnen bouwen.  
 
BERICHTEN  
 
Kring – De weg van de vrede 
 

Op maandagavond 8 December om 20.00 uur lezen we verder in het boek van Stefan 
Paas over De weg van de vrede. We lezen het tweede hoofdstuk over De God van de 
vrede. De eerste gespreksvraag is net als de vorige keer wat er voor u uitsprong bij het 
lezen, wat u aansprak en waar u vragen bij had. Wellicht kunt u dat wat u aanspreekt 
onderstrepen bij het lezen of juist een vraagtekentje plaatsen in de kantlijn bij dat wat 
vragen oproept. Ik ben heel benieuwd naar ons gesprek! 
Ds. Hendrik Mosterd 
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Bijbelgesprekskring 
 

Graag willen we u en jullie uitnodigen voor de eerstvolgende bijeenkomst van de 
Bijbelgesprekskring op 3 december a.s. Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur in het 
kamertje rechtsboven in het Michaëlhuis. Kom a.u.b. op tijd. Omdat we boven zitten 
sluiten we de deur beneden.  
 

We gaan op 3 december weer verder met het Evangelie van Marcus en we starten waar 
we de vorige keer zijn geëindigd in Marcus 9, te beginnen bij het 40e vers. Vervolgens 
hopen we door te gaan met het 10e hoofdstuk, dat begint met een discussie met de 
Farizeeën en we kijken wel hoe ver we daarin terecht komen 
 

We hopen u te zien op de Bijbelkring, van 3 december a.s., om 14.00 uur in het 
Michaëlhuis. 
Met een hartelijke groet en hopelijk tot dan, ds. Jan Stelwagen & Teunis Reedijk 
 
 

Vitrinekast 
 

De vitrinekast staat deze periode in het teken van advent en 
kerst. Het antependium heeft de komende adventstijd de kleur 
paars, wat symbool staat voor ingetogenheid, waardigheid en 
voorbereiding op de komst van Christus. Ook staan er diverse 
kerststallen in allerlei soorten en maten opgesteld, in 
combinatie met houtsnijwerk van de heer Arie Vink. 
Met kerst is de kleur van het antependium wit: de kleur van 
reinheid, nieuw leven, bevrijding, licht, feest en vernieuwing.  
U wordt van harte uitgenodigd eens een kijkje te nemen wat er 
zoal in de vitrinekast te vinden is! 

 
 

Volkskerstzang 
 

Op zondagavond 21 december is er een Volkskerstzang in de Michaelkerk. 
Aanvang is 19.30 uur. Vanaf 19 uur is de zaal open en wordt gasten 
koffie/thee met een kerstkransje aangeboden. Toegang is vrij.   
Met inzet van EMM, organist en beamerdienst willen we er een mooie 
samenzang van maken, waar iedereen van harte welkom is. 

Het programma is afwisselend samenzang met intermezzo’s van EMM en het orgel. 
Met het organiseren van een Volkskerstzang willen we als bestuur van de Vrienden, de 
Michaelkerk breder inzetten in dorp Leersum. 
In een sfeervolle locatie samen naar de Kerstdagen toe leven – waarbij iedereen welkom 
is. Komt u ook? 
Neem gerust buren, ouders, kinderen, vrienden mee! 
Vrienden van de Michaëlkerk; Wim, Adrie, Pieter, Mirjam en Jacqueline 
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Vespers Advent 
 

In de periode van Advent wordt in de Johanneskerk wekelijks een kort 
avondgebed/vesper gehouden.  Iedereen is van harte welkom tijdens 
dit half uur van zang, bijbelwoorden, gebed en stilte. Zo bereiden we 
ons voor op het Kerstfeest.  

Data : dinsdag 2, 9 en 16 december 
Tijd : 19.30 – 20.00 uur 
Locatie : Johanneskerk, Lomboklaan 9 

 
 

Weeksluitingen in de Schermerij 
 

U bent hier van harte voor uitgenodigd. De diensten zijn in de koffiekamer op de tweede 
verdieping om 19:00 uur. Meer informatie: Liesbeth Poot  
 

5 december: Diaken Marcel Sarot 
19 december: Pastor Wies Sarot 
 

 
 
Kerst met Euphonia 
 

Van harte welkom bij de kerstuitvoering van Euphonia 
20 december, 15.00 uur in de Gedachteniskerk in Rhenen. 
Meer informatie: www.euphonia-rhenen.nl 
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JEUGD EN JONGEREN 
 
Kindernevendienst - Adventproject 
 
Lieve gemeenteleden, 
In de aanloop naar de Adventstijd zouden wij het fijn 
vinden om alvast mee te denken over jullie bijdrage 
hierin. In het Adventsproject zal de Geluksbezorger 
iedere viering een pakket bezorgen die hij of zij iedere 
keer met een smoesje opent. In het pakket een verwijzing 
naar de thema’s: “In een ander licht”, “Een 
prachtkoning”, “Zie je het voor je?”, “God is dichtbij” en 
“Bericht uit de hemel”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het leek ons mooi om een slinger op te hangen met een 
verzameling van “sterren” met daarop ideeën of 
getuigenissen over hoe we elkaar kunnen helpen om 
geluk te vinden of wat wij graag uitdragen naar buiten? 
Kan de kerk ook een geluksbezorger zijn voor het dorp, 
de stad en het land? Laten wij tekens van hoop en geluk met elkaar delen. Het mag ook 
in de vorm van een gedicht of gebed. 
Achter in de kerk zal vanaf 24 november een doos met een ster liggen waarop u uw 
bijdrage mag leveren. Wij zien uit naar de Adventstijd, u ook?  
Namens de kindernevendienst, Dewi Veer 
 
De volgende verhalen staan de komende weken centraal: 
 

Zondag 30 november – Jesaja 2:1-5- ‘In een ander licht’ 
 

Jesaja vertelt de mensen in Jeruzalem dat het goed komt met 
de stad. Op een dag zal iedereen optrekken naar de stad, 
omdat God de weg wijst. Dan zal er overal vrede zijn. 
 
 

Zondag 7 december – Jesaja 11:1-10- ‘Een prachtkoning’ 
 

Jesaja vertelt dat er een nieuwe koning zal komen, die zal 
regeren met de geest van de Heer. Dan zal er rechtvaardigheid 
en vrede zijn. Kennis van de Heer zal de aarde vervullen, zoals 
het water de bodem van de zee bedekt. 
 

 

Projectlied KND 
 
Hoe kunnen mensen stralen? 
Hoe worden mensen blij? 
Wij horen in verhalen 
dat God dichtbij zal zijn. 
 
eerste advent 
Jesaja geeft ons woorden 
als lichtjes in de nacht. 
En iedereen mag horen: 
God geeft ons nieuwe kracht. 
 
tweede advent 
De koning van de vrede 
is eerlijk, wijs en goed. 
Hij laat de wereld weten 
wat God voor mensen doet. 
 
Tekst: Erik Idema 
Melodie: ‘Nu daagt het in het oosten,’ 
Liedboek 444 
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VANUIT DE KERKENRAAD 

 
Actie Kerkbalans 2026 komt eraan  
 
In januari doet ook de Michaelkerk weer mee aan de Actie Kerkbalans 2026. Belangrijk, 
want met uw bijdrage kunnen wij ook volgend jaar blijven doen waar we als kerk voor 
staan. Het thema is ook dit jaar: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. 
 

Ook in 2026 willen we samen kerk-zijn, naar elkaar omzien en van betekenis zijn voor 
iedereen die verdieping en ontmoeting zoekt. Kortom: Een “Huis” voor iedereen, voor 
jong en oud. 
 

Wij hopen dat we ook komend jaar weer op uw steun kunnen rekenen, want dankzij uw 
bijdrage kan de kerk van waarde blijven en plannen maken voor de toekomst.  
 

Op naar de kerk van morgen!  
 

Met vriendelijke groet, Commissie Kerkbalans 
 
LITURGIE  
 
Orde van dienst - zondag 30 november   
-Orgelmuziek 
-Afkondiging 
-We zingen: Lied 433:1,2,3,4,5 
-Stil gebed, Groet, Bemoediging en toenadering 
-We zingen: Psalm 25:1,2,3 
-Gebed om ontferming 
-We zingen: Lied 158b 
-Kindermoment 
-Kinderlied: projectlied kindernevendienst 
-Zondagsgebed 
-We lezen: Jesaja 2:1-5 
-We zingen: Lied 447:1,2,3 
-We lezen: Matteüs 24,32-44 
-We zingen: Lied 339a 
-Preek  
-We zingen: Lied 462: 1a,2m,3v,4m,5v,6a 
-Gebeden  
-Orgelmuziek - inzameling van de gaven – terugkomst van de kinderen 
-We zingen: Lied 747:1,5,8 
-Zegen 
-Orgelmuziek  

Zondag 30 november 
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: ds. Hendrik Mosterd 
Ouderling: Liesbeth van de Waerdt 
Diaken: Gerriëtte Jorritsma 
Kerkrentmeester: Reinier Bijkerk 
Lector: Marjon van den Ham 
Orgel: Frank Firet 
Collecte Diaconie: KiA Rwanda 
Collecte Kerk: Energiekosten 
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Orde van dienst – zondag 7 december 
 

De liturgie voor deze zondag is nog niet bekend. In 
de loop van komende week zal deze op de website 
verschijnen: www.michaelkerkleersum.nl 
 
 
Online meekijken 
 

De onlineviering is -live of later- te volgen via 
Kerkomroep:  
www.kerkomroep.nl/kerken/10498.  
De lokale zender Regio90 neemt de dienst over via kabel en website: www.regio90.nl.  
 
 
Kerkdiensten komende periode 
 

14 december: ds. Hendrik Mosterd – derde advent, Viering Heilig Avondmaal 
21 december: ds. E. Hoebe, Leusden – vierde advent 
24 december (22.00 uur): ds. Hendrik Mosterd – Kerstnachtdienst 
25 december: ds. Hendrik Mosterd - Kerstmorgen 
  
 

Activiteitenagenda 
 
1 december  19.00 uur  Catechisatie   Michaëlhuis 
2 december  16.00 uur  Gebedskring   Michaëlhuis 
3 december  14.00 uur  Bijbelgesprekskring  Michaëlhuis 
8 december  20.00 uur  Kring: Weg van Vrede Michaëlhuis 
16 december  16.00 uur  Gebedskring   Michaëlhuis 
21 december  19.30 uur   Volkskerstzang  Michaëlkerk 
 
Open Ochtenden Michaëlhuis 
Het Michaëlhuis is geopend voor een kopje koffie, thee, een praatje…  

- op donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur. 
- op vrijdagmorgen tussen 10.30 en 12.00 uur.  

Van harte uitgenodigd!    
 

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 12 december 2025 
Kopij aanleveren voor donderdag 11 december, 18.00 uur bij Marian Clarijs 

Zondag 7 december 
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: ds. E. Braam, Veenendaal 
Ouderling: Teunis Reedijk 
Diaken: Jos Versluis 
Kerkrentmeester: Irene Hogendoorn 
Lector: Carine Roos 
Orgel: Gerard Rosier 
Collecte Diaconie: Jaarproject KiA 
Collecte Kerk: Jeugd en Jongerenwerk  

http://www.kerkomroep.nl/kerken/10498
http://www.regio90.nl/

